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3Van de redactie

Beste lezer, 

Voor u ligt het tweede nummer van 2021. Sinds begin juli is 
ons museum De Duinhuisjes weer open voor het publiek. 
Dat betekent dat we met inachtneming van de geldende regels 
weer bezoekers kunnen ontvangen. Omdat de regels in verband 
met Covid-19 door de overheid regelmatig worden aangepast 
is het handig eerst onze website bezoeken. We weten niet hoe 
lang het nog gaat duren voor het virus definitief is verslagen. 
Maar we zijn weer present!

De redactie heeft voor u een aantal interessante artikelen weten 
te verzamelen. Zo heeft Ben Langendoen een artikel over de 
veiling van Oostvoorne geschreven.

We besteden aandacht aan het overlijden van een van onze 
vrijwilligers: Ineke Sander.

We maken een rondgang langs diverse slagers van Oostvoorne. 
Hierbij sluit het artikel van Joke Winkelhorst over de kwik 
mooi aan.

Atelma van Strien doet een oproep voor magische versjes. 
Wie kent ze nog en wil haar helpen?

Er is een expositie over 800 jaar Rockanje waarvoor we 
u willen uitnodigen.

De vereniging heeft weer de nodige schenkingen ontvangen. 
Daar zijn we erg blij mee. Wilt u iets kwijt laat het ons weten

Kortom genoeg om te lezen.

Wilt u zelf iets kwijt, een artikel schrijven of een oproep 
plaatsen? Laat het de redactie weten.

Frits van Driel
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Nieuws van het bestuur

Hans van Lith

Met het schrijven van dit stukje is gewacht op de laatste 
mededelingen van de Rijksoverheid over de regels hoe met 
Corona om te gaan. En die waren gelukkig hoopgevend. 
Na het bestuderen van alle publicaties hebben wij als be-
stuur besloten ons museum weer te openen op 3 juli 2021. 
Wel onder de voorwaarde dat 1,5 meter afstand moet worden 
gehouden!! Bovendien mag er binnen maar 1 persoon per 
5 m2 aanwezig zijn. Achter de schermen wordt alles al weer in 
gereedheid gebracht. Het onderhoud van het museumterrein 
is in volle gang. Het houtwerk van de huisjes is waar nodig 
vervangen. De schoonmaakploeg, thans kuisgroep genoemd, 
zorgt er voor dat alle huisjes er weer keurig uitzien. De ex-
positie “75 jaar bevrijding” staat al een jaar gereed voor onze 
bezoekers. De gidsen staan in de startblokken. 

We gaan de uitdaging aan!!!

Het bestuur van de vereniging bestaat uit 6 personen. Recent 
heeft Hans Barendregt aangegeven vanwege gezondheids-
redenen zijn functie als secretaris per direct neer te leggen. 
Een ander bestuurslid, Bart Schoonaert, heeft door zijn drukke 
baan geen tijd meer over om de museumcommissie aan te 
sturen. Die functie zal tijdelijk door het bestuur worden waar-
genomen. Wel zal Bart de functie van secretaris overnemen. 
Daarom zoeken wij minimaal één nieuw bestuurslid. Heeft 
u interesse, dan hoor ik dat graag.

Omdat het bestuur regelmatig klachten ontving over de 
akoestiek in het Dûnhus, is er een akoestisch advies uit-
gebracht. Inmiddels is er opdracht verstrekt om geluids-
absorberende platen aan het plafond aan te brengen. Ook 
zal naar de aankleding van de ruimte worden gekeken.

(lees verder op pagina 6)

Nieuws van het bestuur
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(vervolg van pagina 5)

De overkapping zoals wij die voor ogen hadden stuitte op 
bezwaren bij de gemeente Westvoorne. Huisje Duinstraat 18 
is een Rijksmonument en bovendien moeten we rekening 
houden met de maximaal te bebouwen vierkante meters op 
ons terrein. Wij hebben nu een aangepast plan wat zeer waar-
schijnlijk wél tot de mogelijkheden behoort en gaan hiervoor 
bij de gemeente een bouwaanvraag indienen. Gelet op de 
grote vraag naar bouwmaterialen, is de plaatsing pas mogelijk 
in februari/maart 2022.

Als bestuur zien we uit naar de (verlate) opening van 
ons museum. 

U ook?

Nieuws van het bestuur/Schenking divers

Wim Montfoort

•  Schoolboeken voor de Lagere school 1922
•  Spreekbeurt 17 mei 1945 over de 2e wereldoorlog door   
 D.J. Couvee
•  Schoolboeken voor de Lager- en middelbaaronderwijs   
 Land- en Tuinbouw uit 1945, 1946 en 1947
•  Lesboek voor de volksschool 1907 en 1917  
•  Kinderzangbundel uit 1907
•  Sprookjesboek
•  Bemesting graangewassen uit 1936
•  De Wereld in van J. Ligthart en H. Scheepstra uit 1900  
•  Vaderlandse geschiedenis uit 1930
•  Operagids uit 1947
•  Kerstverhalen uit 1948
•  Kerstboek uit 1947

Schenking diverse boeken
van de heer Leen Klok uit Oostvoorne
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Hans van Lith

Als vereniging krijgen wij regelmatig schenkingen. Zoals u 
gewend was, werd daar regelmatig melding van gemaakt in 
Struinen. U heeft dat enige tijd moeten missen, maar de 
schenkingen zullen weer vermeld gaan worden.

De afgelopen tijd hebben wij mogen ontvangen:

dhr. Boutkam:  een pijpenkastje en een plafondlamp;
dhr. Noordergraaf:  diverse schoenmakersmaterialen;
mevr. Grasman:  vooroorlogse damesfiets;
mevr. Biesheuvel:  boeken, woonaccessoires, gereedschap;
fam. Scheer:  koffer, gehaktmolen, sprei, schapenschaar,  
 melkzeven, houten ton en een schaaf; 
mevr. Brugman:  ondergoed van vroegere tijden;
dhr. Klok:  houten kruiwagen;
mevr. Schalij:  diverse voorwerpen voor medisch gebruik;
mevr. Schilperoort:  diverse boeken;
dhr. Plantinga:  diverse maatbekers, mouwenplankje,   
 kastrandjes; 
mevr. Siebesma:  oude houten (haver)kist;
dhr. van Lith:  verzamelalbum suikerzakjes, 
 koperen wasstamper; 
mevr. Zwang:  boeken, ondersteek.

Alle schenkers, 
bedankt.

Overige schenkingen

Overige schenkingen
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Joke Winkelhorst

Op vrijdag 14 mei 2021 is Ineke op 89-jarige leeftijd over-
leden. Zij woonde de laatste paar jaar in de Herbergier aan de 
Noordweg te Oostvoorne.

Op donderdag 20 mei is zij alhier begraven.

Ineke is geboren in Paree op Oost-Java. Aan de heerlijke jeugd 
die ze daar had kwam een einde door de oorlog. Samen met 
familieleden werd ze opgesloten in een Jappenkamp. Terug in 
Nederland ging ze wonen in Rotterdam. Ze trouwde en kreeg 
3 dochters.

In 1968 kwam ze naar Oostvoorne.

Zij heeft heel wat tijd besteed aan de Duinhuisjes. Ze maakte 
prachtige foto’s, leidde bezoekers rond, stelde lesbrieven op, 
begeleidde schoolklassen, kwam met het idee van een poppen-
kast en op spelmiddagen was ze er als leiding bij.

Ze deed dit alles met veel plezier en overgave.

In memoriam: Ineke Sander

In memoriam Ineke Sander 8
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Ben Langendoenn 

In januari 1910 werd aan het Slagveld te Brielle het eerste vei-
linggebouw op Voorne gebouwd. Daarvoor werd er vanaf 1896 
al provisorisch veiling gehouden in een van de zaaltjes van 
het café Dedert te Brielle, toen geheten, ‘café de Koophandel’. 
Rond die eeuwwisseling kwam de groente en fruitteelt hier op 
Voorne langzaam op gang. Daarvoor gingen de tuinders van 
Voorne met de handkar, hondenkar of met paard en wagen 
langs de huizen in Brielle en Hellevoetsluis om hun pro-
ducten aan de man te brengen. Ook was er een groetenmarkt 
te Brielle. Men begon de veiling met een jaaromzet van circa 
ƒ1500,- en dat was in het eerste jaar van de nieuwe veiling 
al opgelopen naar circa ƒ40.000, - 

De teelt onder glas nam steeds meer toe en zo ook de pro-
ducten die ter veiling werden gebracht. Het eerste ‘warenhuis’ 
werd gebouwd door Frans van Toledo aan de Achterweg 
(v/d Meerweg) te Oostvoorne, het eerste platglas meer op het 
Gors. Het eiland Voorne had veel grote boerderijen met hun 
landarbeiders. Dat veranderde toen die arbeiders wat kapitaal 
konden lenen om een huis te bouwen met een hectare grond, 
waardoor die groente teelt een enorme boost kreeg!

Oostvoornse veiling
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Naast tuinbouwproducten werden er ook kippen gehouden. 
De eieren werden eveneens op de veiling verhandeld. 
De landarbeiderswet uit 1918 schiep een extra mogelijkheid 
daartoe  met een voorschot van het Rijk waarbij de gemeente 
als borg optrad. In 1906 kwam de RTM naar Oostvoorne en 
was vervoer naar Rotterdam per trein evenzo een opsteker. 
De teelt  onder glas bestond hoofdzakelijk uit tomaten en 
druiven, later kwamen daar ook  komkommers bij, sla en de 
bekende bospeen. Vroege aardappels groeiden ook zeer  
voorspoedig in de warmere hoeken onder de duinen. In 
1930 was de Brielse veiling uit zijn  jasje gegroeid en werd 
er nieuw gebouwd naast die van 1910, op een terrein waar 
eerder de Brielse stadsschuur stond. 
 
De Oostvoornse tuinders zaten ondertussen ook niet stil en 
richten zelf een eigen veiling op, die in augustus 1918 be-
krachtigd werd bij notariële akte. Het bericht in de Staats-
courant  geeft ook mooi weer welke tuinders zich daarvoor 
sterk maakten. Drie jaar later was het bestuur zodanig ge-
wijzigd dat de bestuursleden uit Rockanje en Oostvoorne 
kwamen. Toen  waren dat: Jan Kruik Jzn., Wilhelmus J.L. 
Warmenhoven, Christoffel M.de Snoo, en de Rockanjenaren 
Willem v. Marion, Kornelis Dekker Azn, Marinus v Buuren 
en Cornelis J. Valstar. Hun voorzitter werd de heer Maarten 
Groeneveld, eveneens tuinder. 
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Men begon met veilen aan de Molenweg, een houten gebouw 
van 6 bij 12 meter, dat was bijna al direct te klein, helpende 
hand kwam van J. van Reek die bij de tramlijn een grote schuur 
had staan. Die werd gehuurd en het gebouwtje van de Molen-
weg werd afgebroken en tot kantoor vertimmerd in het ’nieuwe’ 
gebouw. 

Op 12 mei 1919 er werd voor het eerst geveild! In de NBC 
van die 15e mei las ik dat er werd  geveild: radijs, knollen, 
spinazie, kropsla, witte- en blauwe asperges, rabarber, peen, 
zuring, bloemkool en prei. In dat eerste jaar werd er al voor 
ƒ150.000,- geveild terwijl dat in 1930 al  tegen de half mil-
joen aanliep. 

In dat genoemde jaar werd ook een totaal nieuw veiling-
lokaal gerealiseerd, eenvoudig maar degelijk 45 meter lang en 
20 meter breed. Met plaats voor 90  kooplieden, voor hen ook 
twee telefooncellen. Naast het gebouw een dubbelspoor zodat 
de  producten direct in de wagon geplaatst kon worden!  

Veiling 
omstreeks 1920 

aan de Molenweg 
te Oostvoorne. 

Met paard en wagen,
 kruiwagens en karren

worden producten 
aangevoerd. 
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Op woensdag 18 juli 1930 vond de opening plaats waarbij 
de voorzitter van de Coöp.  Tuinbouw- en Veilingvereniging
Oostvoorne M. Groeneveld de bewogen historie van de  
Oostvoornse veiling schetste, gevolgd door een toespraak van 
Burgemeester. H.P.A. Buijsing Damsé die dit nieuwe gebouw 
geopend verklaarde. Nog diezelfde middag werd er daar de 
1e veiling gehouden. 

Zo las ik veilingberichten:                                                                                                       
Op de veiling Oostvoorne werd op 7 februari 1930 de eerste 
spinazie aangevoerd door Abr. Rietdijk van de Molenweg. 
Gekocht door S.L. Boon te Rotterdam voor 92 cent de kilo. 
Op 11-4-1950 eerste aardbeien door A. van Toledo van de 
Stationsweg à 9 cent en de 1e bloemkolen voor 82 cent stuk. 
Een enorme verscheidenheid in aanvoer van tuinderij-pro-
ducten blijkt een bericht van december 1951; Prei - spruiten - 
andijvie - bloemkool - sla - rode-  groene- witte- boeren- rode 
en savooiekool - uien - peen - druiven - kroten - knolselderij  
aardappelen - witlof - tomaten - div. soorten appelen- en peren. 

Deze veilingkistjes worden gekoesterd door Caroline Makkus, 
kleindochter van Antonie en Leentje Makkus, eertijds tuinder 
op het Gors te Oostvoorne.

 In het midden 
boekhouder 

Gerrit Jan Hartwijk. 
Rechts bij het bord 

Klaas Moerman 
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De in 1930 gebouwde veiling middenachter er naast het 
trammetje. Duidelijk het naamtableau onder het bovenste 
raam, dit is aan de Ruy, toen meer een stationsemplacement. 
 

Maarten Groeneveld, de voorzitter, werd op 29-4-1950 
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje van Oranje-
Nassau, in een krantenartikel daaraan gewijd werd hij 
wel genoemd ‘de vader van de Oostvoornse veiling’. 
Hetzelfde overkwam de voorzitter van Brielse veiling 
Joris Vellekoop in december 1953. 

In maart 1954 werd de noodzaak gevoeld om meer samen 
te werken of zelfs tot een fusie te  komen met de veiling 
van Brielle. Dat kwam in een stroomversnelling zodat al in 
november  1955 beide veilingen waren gefuseerd onder de 
naam ‘Veiling Voorne e.o.” en betrokken een geheel nieuw 
veilinggebouw buiten Den Briel aan de Groene Kruisweg. 
De oude voorzitters J. Vellekoop 73 jaar uit Rockanje en 
M. Groeneveld 76 jaar van de Oostvoornse veiling namen 
afscheid en de nieuwe Voornse Veilingvereniging kwam 
onder het voorzitterschap van F. Hoogvliet uit Rockanje. 
Die veiling maakte een ongekende groei door want binnen 
jaar  was er al een omzet gedraaid van meer dan 4 miljoen 
gulden. 
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De oude gebouwen in Oostvoorne werden overgedaan aan 
de RTM, die daar een deel van verkocht aan J. van Toledo ’s 
Graanhandel. Dat oude gebouw met een mooi naamgeving- 
tegeltableau is nog jaren beeldbepalend geweest daar aan de 
Ruy te Oostvoorne. Dat tegeltableau werd tijdens de sloop van 
die oude gebouwen veiliggesteld op de gemeentewerf en later 
door het aannemersbedrijf Poldervaart te Brielle 4 gerestau-
reerd en op een mooie plek geplaatst voor het appartementen-
complex dat ervoor in de plaats kwam.     

De mooie historische foto’s zijn aangeleverd door de ras 
Svorenaer Hans van Santen. De oude Brielse veiling werd 
verkocht aan de coöperatieve land- en tuinbouwvereniging  
‘Samenwerking’. In de 90’ er jaren vestigde AH zich daar 
en thans de discounter Action. 

Nu te zien 
voor het

appartementen-
complex 

aan de Ruy. 

Door de 
gezamenlijke 
veilingen in 

juli 1935.
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Atelma Van Strien

Vroeger waren er allerlei versjes die een soort magische wer-
king hadden. In een boek heb ik velen van die versjes gelezen, 
maar ik ben vooral benieuwd of ze ook gebruikt werden in  
Westvoorne. 

Een voorbeeld van zo’n magisch versje dat ik ken uit mijn 
jeugd is:  

Hik spik sprou  

Ik geef de hik aan jou 

Ik geef de hik aan een andere man  

Die de hik verdragen kan 

Dit versje moesten we drie keer zeggen in één adem 
zonder hik en dan kon het wel eens verdwenen zijn. Lukte 
het niet, dan probeerde je het nog een paar keer. Het was 
ook leuk om dan naar een broertje of zusje te wijzen als je 
zei: Ik geef de hik aan jou. Waarop het broertje of zusje 
zogenaamd bang wegrende. 
 
Wie weet nog meer van dit soort versjes?  

Ik ben heel benieuwd naar uw reactie. 

Magische versjes gezocht
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Het comité Rockanje 800 jaar, de werkgroep Maria Rust, 
de Historische Vereniging Westelijk Voorne, museum 
De Duinhuisjes en het Streekarchief Voorne-Putten nodigen 
u uit voor een  bezoek aan de expositie over acht eeuwen 
geschiedenis van Rockanje - op 11 en 12 september a.s. 
Op het programma staan ook presentaties over de begraaf-
plaats Maria Rust en over de historische collectie van 
fotograaf Bravenboer. 

Bovendien kunt u bij de opening van de expositie de over-
handiging van het eerste exemplaar van het boek Wandelingen 
door historisch Rockanje meemaken, door schrijver Pleun 
Briggeman aan wethouder Henk de Graad van de gemeente 
Westvoorne. 

U bent van harte welkom bij de opening in Stuifakkers, 
op zaterdag 11 september om 11.45  uur. 

Waarom?
In 1220 wordt de naam Rockanje voor het eerst genoemd, 
in een akte. In 2019 is het comité Rockanje 800 jaar opgericht 
om het achthonderdjarig bestaan van het dorp te vieren. 
Ondanks het coronavirus is het comité er toch in geslaagd 
allerlei activiteiten te organiseren, in nauwe samenwerking met 
de gemeente Westvoorne, diverse verenigingen, het Midden- 
en Kleinbedrijf en talloze particulieren. Met veel succes! 
Dat gebeurde niet alleen in 2020, maar gedwongen door de 
omstandigheden ook tijdens de verlenging van het feestjaar, 
in 2021.
  
Wat?
De expositie in Het Getij is een van de laatste activiteiten in de 
rij. De expositie gaat over drie onderwerpen: over de begraaf-
plaats Maria Rust, de collectie van fotograaf Bravenboer en de 
geschiedenis van Rockanje. Over de geschiedenis van het dorp

Uitnodiging voor een bezoek 
aan de expositie over 800 jaar Rockanje 
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zijn banieren gemaakt, met teksten en afbeeldingen rond een 
aantal thema’s, zoals: Aan de kust, Wonen in het dorp, De oude 
gebouwen, Het zonnige strand, De vruchtbare polder, Ziekte 
en Rampspoed en Feesten en Partijen.
  
En bovendien... 
Bovendien wordt bij de opening het boek van Pleun Briggeman
gepresenteerd. Het boek is een nieuwe, gebonden uitgave van 
zijn boek (uit 2010) over de bedrijvigheid in Rockanje vóór 
1940 met nieuwe foto’s en nieuwe verhalen. Achterin het boek 
staat nu ook een namenlijst van alle personen die in dit boek 
voorkomen (met hun geboorte- en sterfjaar). 

Tot ziens op 11 september...! 
 
Opening van de expositie: 
zaterdag 11 september 2021, 
om 11.45 uur  

Te bezoeken: 
zaterdag 11 en zondag 12 september 
(Open Monumentendagen)  

Openingstijden: 
12.00 - 16.00 uur  

Locatie: 
Zaal Het Getij in Stuifakkers, 
Briggemandreef in Rockanje  

Entree: 
gratis 
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Bart Schoonaert en Anja Swank - Bos (Oudheidkamer Oostvoorne) 

Varkensslacht 
Meer dan 100 jaar geleden waren er nog geen slagerijen in 
Oostvoorne. De meeste duinbewoners en sommige dorps-
bewoners hadden een varken en enkele kippen rond hun huis 
lopen die bestemd waren voor de huisslacht. Meestal werden 
er in de maand november op de varkensmarkt in Brielle één 
of twee gespeende biggen of vier weken oudere ‘lopertjes’  
gekocht. Eerst voerde men ze slobber of varkensprut (een pap 
van water met aardappelen, groente en oud brood of meel), 
daarna gras, aardappelschillen, afval van groenten, erwten en 
bonen. Soms werd er hoogwaardig meel aan het voer toege-
voegd; in ieder geval enige maanden voor de slacht van het dier. 
Een zwaar en vet varken oogstte bij de slacht bewondering. 
Een slachtgewicht van 450 a 500 pond was meer regel dan uit-
zondering. Met een tweede varken werd vaak een flink deel van 
de pacht en de aankoopsom voor het (de) nieuwe biggetje(s) 
betaald. 

Er werd voornamelijk in de herfst geslacht door een huis-
slachter die ’s morgens vaak al rond 4 uur langskwam om 
het varken te slachten en te verwerken. 

Slagers van Oostvoorne
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Een bekende Oostvoornse huisslachter was Dirk Assenberg. 
Aan de Voorstraat (nu Burgemeester Letteweg) had hij een  
kleine slagerswinkel en achter de winkel een slachtplaats. 
Assenberg was een uitzondering want de meeste huisslachters 
waren bijna nooit tegelijk ook slager. Binnen één dag was het  
varken geslacht, verwerkt tot allerlei soorten vlees, dat werd 
ingezouten en ingemaakt,  zodat men een goede voorraad voor 
de winter had. Aan het eind van zo’n dag werd er (vaak meer 
dan) één borreltje op gedronken! 

Ook de buren konden meeprofiteren van de slacht, want als 
dank voor de hulp kregen ze een schotel met vers vlees mee, 
in die tijd een pure luxe. 

Slagerijen 
Begin 1900 verschenen de eerste slagerijen in het straatbeeld 
van Oostvoorne. Tot het jaar  2000 waren in het dorp on-
geveer 3 slagers actief: de familie van Beelen aan de Voorweg 
en aan het Dorpsplein, slagerij Theodorus (Dik) Rood aan 
de Burgemeester Letteweg en slagerij Rhijn Broesterhuizen, 
eerst aan de Noordweg en later aan de Stationsweg. 



Slagerij Broesterhuizen 
Aan de Noordweg 35 begon in 1955 slager Lagendijk een 
slagerij in de schuur bij zijn huis. In 1959 werd deze slagerij
overgenomen door Jan Wolffers; “De Goedkope Slager” 
noemde hij  zijn winkel. In 1965 werd de slagerij overgeno-
men door Familie Broesterhuizen. In 1980 begon zoon Rhijn 
Broesterhuizen een slagerij aan de Stationsweg. 

Slagerij Rood 
Op het Dorpsplein van Oostvoorne begon rond 1903 Willem 
van Beelen in het oude schoolgebouw een slachterij en slagerij. 
Hij was getrouwd met Jacoba Oostenrijk, een slagersdochter 
uit Brielle. Willem overleed op 41-jarige leeftijd en de slagerij 
werd in 1912/1913 verkocht aan Marinus de Wachter en zijn 
vrouw Krijntje Bijl. 

Willems zoon Daniël (Daan) van Beelen ging helpen in de 
slagerij en leerde zo het slagersvak. Rond 1920 begon Daan 
zelf een slagerij aan de Voorstraat (nu Burgemeester Letteweg) 
samen met zijn vrouw Lijntje van den Blink. Daar werden hun 
drie zonen geboren: Willem, Kees en Jaap. Begin  jaren ’60 
werd de slagerij verkocht aan slager Theodorus (Dik) Rood en 
zijn vrouw Wil Klokkers.  
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Slagerij
Broesterhuizen



Slagerij van Beelen 
In 1938 kocht Pieter van den Bunt de slagerij aan het Dorps-
plein samen met zijn vrouw Maria Lagerwij, beiden afkomstig 
uit Driebergen. Zij stopten hun zaak in 1966 en verkochten  
het pand aan Willem van Beelen, de oudste zoon van Daan 
van Beelen. Willem was inmiddels met zijn vrouw Adri 
van der Blom in 1958 een slagerij begonnen aan de Voorweg.  
Vanaf 1966 tot 1988 runde Willem samen met zijn zoon 
Daan dus twee slagerijen. Na 1988 werd het pand aan het 
Dorpsplein afgebroken en opnieuw opgebouwd tot een mo-
derne slagerij. De slagerij aan de Voorweg werd verkocht. 
In 2007 stopte Daan van Beelen met de slagerij en werd deze 
overgenomen door Edward Wageveld. Dat betekende het 
einde van een meer dan 100-jarig familiebedrijf !  
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Poelier Torreman 
Aan de Achterweg (nu Van der Meerweg 34) kocht Krijn
Torreman (1891-1979) in 1924 een perceel grond van de N.V. 
Voornes Duin en bouwde er een woning met schuren om zijn  
bedrijf te realiseren. Krijn was koopman van pluimveegedierte en 
tevens eierhandelaar. Samen met zijn vrouw Lena van de Polder 
(1894-1988) en hun 6 kinderen woonden ze er tot 1954. Toen 
ging hun tweede zoon Freek Torreman (1917-2002) er wonen 
en zette het  bedrijf van zijn vader voort, samen met zijn vrouw 
Adri van Marion en hun twee zoons. In 1968 werd er een 
winkelruimte aan het woonhuis gebouwd en in 1969 werd de 
poelierszaak officieel geopend door Krijn Torreman. In 1987 
sloot de winkel en werd het pand verkocht. 

Dit artikel is gebaseerd op de beschrijving in het museumlokaal 
van de Oudheidkamer van Oostvoorne en de website 
https://oudheidkameroostvoorne.nl/expositie/slagers-en-poeliers-
van-oostvoorne/ 

Breng de Oudheidkamer (Kerkplein 2, Oostvoorne) 
eens een bezoekje. 

Altijd interessant! 
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Joke Winkelhorst 

De Kwik! Oh, de kwik was zo lekker! Maar wat was de kwik 
en hoe kwamen ze er aan? Waar hebben ze het over?                                                             
Wel, de kwik was het staartje van het varken, dat geslacht zou 
worden, maar voordat het zo ver zou komen moest er nog heel 
wat gebeuren. 

November is de slachtmaand. Deze maand is het begin van 
het eind van het leven van het varken. We gaan eerst naar het 
begin van november en wel de eerste 3 weken. Op de “keutjes”- 
markt aan de Turfkade in Brielle werden 2 schattige biggetjes 
van ongeveer 6 weken gekocht voor de prijs van ƒ10,- per stuk.  

De Kwik 



De slacht 
Ze werden liefdevol verzorgd en vetgemest met voedsel, zoals 
restafval uit de keuken en pootaardappelen, die buiten in een 
grote pan gekookt werden. De varkens vonden deze ‘slobber’ 
lekker en slobberde het met veel herrie uit de trog, een etens-
bak van beton. 

Rond oktober/november was het biggetje een flink varken 
geworden en rijp voor de slacht. Een van de varkens was voor 
de pachter en de ander voor het huishouden. Nu werd er eerst  
een afspraak gemaakt met de slachter. In Rockanje kwam Jan 
Ambachtsheer. Hij kwam ‘s  morgens al vroeg en stond erom 
bekend dat hij eerst 3 borrels nam voor hij met zijn werk  
begon. De traditie was dat er een borrel werd genomen na het 
steken (halsslagader), na het ophangen aan de ladder en als 
laatste na afloop. 

Inmiddels was het hele gezin al druk in de weer geweest met 
schoonmaken, want alles  moest proper en hygiënisch ge-
beuren. De kamer werd ontruimd of alles werd aan de kant  
geschoven. De vloer werd met lakens bedekt waar straks het 
vlees op kwam te liggen. Ook gebeurde hetzelfde op de goot, 
maar altijd werd erop gelet dat het schoon en hygiënisch was. 
Trouwens, voordat er geslacht werd, moest het varken bij leven 
gekeurd worden. De keurmeester kwam langs op de fiets.
Het was belangrijk het levende dier te zien  i.v.m. onontdekte 
ziektes. Bij goedkeuring kreeg het met een hamertje -waarin 
in een G- vorm spijkertjes stonden- een stempel en kon Jan 
de slachter aan de gang. 

Het afschieten van het varken was een naargeestig geluid en 
velen wilden het absoluut niet horen en hielden zich dan ook 
afwezig. Niet het afschieten zelf maakte veel herrie, maar het  
gegil van het varken. Het werd veroorzaakt door het feit dat 
het dier vanuit zijn veilige kot, naar een vreemde omgeving 
werd gesjord en dus in paniek raakte. De halsslagader werd  
doorgestoken en van het bloedplasma werd later bloedworst 
gemaakt.  
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Vervolg  
Nu moest er een strobed worden gemaakt, waarop het dode 
varken werd gelegd. Het stro werd in brand gestoken, om te 
zorgen dat de haren van het varken verwijderd zouden worden. 
Het weghalen van de haren gebeurde ook wel d.m.v. broeien. 
Men bracht water aan de kook en gooide dat met een pannetje 
over het varken. Dan kon je de haren er gemakkelijk uit halen 
en ging je verder met schrappen. De haren werden verkocht 
om  borstels, penselen etc. van te maken. Eenmaal schoon, 
dan werd het dier op de ladder gebonden en rechtop gezet. 
Nu begon het echte werk van de slager.  

 
Letterlijk alles van het dier werd gebruikt. Het is begrijpelijk 
dat er nu veel handen nodig waren om alles in goede banen te 
kunnen leiden. Een drukte van jewelste. De daaropvolgende 
drie dagen moest er hard gewerkt worden. Er moest gebraden, 
geweckt,  gezouten en gedroogd worden. Darmen werden eruit 
gehaald en goed schoongemaakt (schrappen met een lepel) en 
gewassen. De darmen werden opnieuw gebruikt voor de worst. 
De poten en staart gingen in de erwtensoep. Speklapjes, 
karbonades, werden ingeweckt. 
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Varkenshaas (2 stuks) was het lekkerste stuk en werd als een 
delicatesse beschouwd. Het orgaan lag aan weerszijden van de 
rug in de vorm van een “hazenoor” Ander vlees ging in stuk-
ken naar de vleesmolens. Er werd gehakt van gedraaid.
 
De hammen gingen voor 6 à 8 weken in de pekel. Ze moes-
ten net onder staan, in de spekton. Daarna werden ze goed 
afgespoeld en in een neteldoek of kussensloop geknoopt om 
te drogen op zolder. Was het gedroogd, dan ging het naar de 
slachter die in bezit was van een rookkast. 

Worsten hingen te drogen aan een stok naast de schoorsteen. 
Het was traditie dat er niet veel van de worsten overbleef. 
Iedere keer als men er langs liep, verdween er ongemerkt een 
stukje worst! 

Langzaamaan kreeg men reuzel, zure zult, leverworst, bloed-
worst etc. en natuurlijk: de kwik. Deze werd als eerste afgesne-
den en aan de kinderen gegeven. Door het afbranden van de  
haren was de kwik als eerste gaar en klaar voor gebruik. Verder 
werden de kinderen ook  verrast met de varkensblaas om mee 
te voetballen. Waar er eerst veel werd geweckt,  gepekeld en 
gedroogd, ging men later naar de gemeentelijke vriescel, waar 
je een aantal  lades kon huren. Alles werd in plastic zakjes 
verpakt, genoeg voor een maaltijd en ingevroren. 
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Tradities 
De traditie en het geloof werden in ere gehouden: was de 
vrouw ongesteld, dan werd er niet geslacht. De vader van Bram 
van de Waal kreeg destijds een briefkaart met een postzegel 
van 4 cent, waarop stond geschreven. “Beste Lies, het slachten 
kan niet doorgaan”. Dhr. Lies van der Waal begreep het meteen! 
Jammer dat de briefkaart weg is. Ter afsluiting van de slacht, 
kwamen buren en/of vrienden ‘s avonds “priezen”  (bewon-
deren). Als dank werd er wat vlees, een pootje of spek, in een 
theedoek geknoopt om mee naar huis te nemen. Zo ook Tante 
Betje: zij kreeg haar speklapjes mee, waar ze dol op was. 

De Waag  
Om de prijs per kg. te bepalen werden de varkens gewogen in 
de waag. Deze stond en staat in de slachtschuur van slager de 
Waal in Brielle. Een replica hangt in het Historisch Museum  
van Brielle. Aan de ene kant ging het varken in zijn hokje 
en aan de andere kanten de geijkte gewichten vanaf 25 kg. 
Voor het “schone” gewicht ging er 2 kg tarra, d.w.z. vuile 
maaginhoud, vanaf. 
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Vanaf 1934, toen de Groene Kruisweg klaar was verdween 
dit stuk geschiedenis naar Rotterdam. Daar was meer handel, 
concurrentie en er waren hygiënische abattoirs.  

Alles van het varken werd gebruikt Van vlees tot botten en 
haren, letterlijk alles werd gebruikt. Ook op een creatieve 
manier. Bram v.d. Waal maakte van varkensvet een prachtig 
schilderij. Hij gebruikte vloeibaar, verwarmd vet en vermengde 
het met verf en deed het in een injectiespuit. Eerst werd er 
een bedrukt handwerk stramien op tafel gelegd, waarover een 
glasplaat ging, Hierop werd dan met de injectiespuit hoopjes 
gekleurd vet gespoten en voilà; het schilderij was klaar. 
Het vergde wel véél geduld! 

Deze anekdote kwam tot stand door een samenspraak met 
A. Klok, J. Poldervaart, J. Winkelhorst en met de professionele hulp 
van Bram v.d. Waal. 
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Bart Schoonaert 

Stel, u bent geboren, woont of woonde ooit op het eiland 
Voorne-Putten en u wilt iets weten over de recente geschie-
denis van uw geboortegrond of (vroegere) haardstede. Zoiets  
komt in de beste families voor. Ik kan over uw afkomst geen 
uitspraken doen, maar durf aan het feit dat u op dit moment 
dit artikel leest wel de conclusie te verbinden dat u ooit iets  
met dit eiland onder de rook van Rotterdam te maken hebt 
gehad of nog steeds heeft. 

Die rook van Rotterdam heeft in de laatste decennia, zeg: 
vooral na de Tweede Wereldoorlog, wel een héél grote invloed 
gehad op Voorne-Putten. Het overwegend agrarische schier-
eiland onderging een ingrijpende metamorfose, vooral rond 
de nog op laatmiddeleeuwse schaal geschoeide dorpskernen 
van Spijkenisse, Brielle, Hellevoetsluis, Oostvoorne en 
Rockanje. Het weidse inzicht boven de uitgestrekte polders 
kreeg een totaal ander aanzien toen de fabrieksschoorstenen, 
hoogspanningsmasten, woonwijken en flatgebouwen verrezen. 
En dat was nodig. Want de economie trok aan, vooral bij de 
Rotterdamse haven, en daar hadden ze mensen nodig, 
die ergens moesten wonen. 

Het eiland probeerde zijn eigen stempel te drukken: Brielle
liet tal van historische panden restaureren terwijl Spijkenisse 
zich niet langer door het verleden wenste te laten leiden en 
de dorpskern grotendeels sloopte. Hellevoetsluis poogde 
nieuwe industrieën aan zich te binden om de leegstaande 
marine-complexen te laten herleven en Rockanje en Oost-
voorne ontpopten zich als uiterst populaire badplaatsen. 

Samenvattend: een prachtig kijk- en leesboek! 

Boekbespreking: 
van weilanden naar woonwijken 



In ‘Van weilanden naar woonwijken. Voorne-Putten 1945-
1975’ wordt de roerige geschiedenis van Voorne-Putten in de 
periode 1945-1975 gepresenteerd. Aan de hand van foto’s uit 
de collectie van het Streekarchief en andere instellingen wordt 
in beeld gebracht hoe de samenleving te maken kreeg met de 
gevolgen van de Deltawerken, de uitdijende haven de ruil-
verkaveling. Al bladerend verandert de vroegere samenleving 
in de dynamische, moderne maatschappij die vandaag de dag 
herkenbaar is. 

Het boek ligt in onze museumwinkel op u te wachten voor de 
zachte prijs van € 24,95. 

U kunt het ook bestellen via deze link: https://wbooks.com/
winkel/reeksen/nederland-wederopbouw/van-weilandenInaar-
Iwoonwijken-voorne-putten-1945-1975/ 

Voor maar
€ 24,95
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Stap binnen bij bp

bp Raffinaderij Rotterdam 
d’Arcyweg 76, 3198 NA Rotterdam-Europoort. 
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www.bp.nl
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is gevestigd in het Rotterdamse haven
gebied met locaties in Europoort en Pernis. 

Bij bp Raffinaderij Rotterdam werken 
ongeveer 700 medewerkers. Veiligheid, 
milieubewustzijn, collegialiteit en  
samenwerken staan bij ons op de eerste 
plaats. Kenmerkend voor onze cultuur  
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Groeten uit Westvoorne!



Hellevoet
sluis

Onbezorgd genieten op 
EuroParcs Resort Poort van Zeeland!

Het leukste in- en outdoor         

                        speelparadijs in

WWW.ADVENTUREDOME.NL

BEZOEK ONS OP PARKWEG 2, HELLEVOETSLUIS

www.europarcs.nl


