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3Van de redactie

Beste lezer, 

Voor u ligt het derde nummer van 2021. Sinds begin juli was 
ons museum De Duinhuisjes weer open voor het publiek. 
Inmiddels zit het seizoen erop en is het museum voor een 
winterstop gesloten. Helaas speelt Covid-19 nog steeds een 
belangrijke rol in ons leven. Op het moment dat ik dit stuk 
schrijf zijn de regels door de overheid weer aangescherpt. 
Dat heeft gevolgen voor alle lezers. We weten niet hoe lang 
het nog gaat duren voor het virus definitief onder controle is. 
Maar dat is geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten.

De redactie heeft voor u een aantal interessante artikelen weten 
te verzamelen. Zo heeft Ben Langendoen een bezoek gebracht 
aan het nationale Holocaust namenmonument. Daarop staan 
ook de namen van een aantal omgekomen streekgenoten. 
Ook Joke Winkelhorst is met de oorlog bezig met als resultaat 
een verhaal over een vergeten oorlogsslachtoffer. Daarnaast heeft 
ze ook een artikel ingeleverd over de heer van der Meer.

Hans van Santen heeft een in memoriam geschreven over de 
bij de meeste leden wel bekende Nol Freijsen. Daarnaast is van 
zijn pen een artikel geschreven over een reis met de autobus. 
En wist u dat er ooit een Olaerts dierentuin heeft bestaan? 
Wim van Montfoort weet er alles van.

We hebben ook een aanvulling op het artikel uit de vorige 
Struinen over de Oostvoornse veiling. De naam van de schrijver 
is bij ons bekend maar hij wil liever niet met zijn naam in het 
blad. Dat respecteren we natuurlijk. Verder kunt u genieten van 
een artikel van Leo Arkenbout over de Oostvoornse vaart.
Tot slot komt Atelma van Strien met het resultaat van haar 
oproep naar magische versjes uit ons vorige nummer.

Kortom, genoeg te lezen in deze spannende tijd.

De redactie wenst u goede feestdagen en een gezond 2022.

Frits van Driel



Van de redactie 3

Nieuws van het bestuur 5

Veiling Oostvoorne 6

In Memoriam Nol Freijsen 7

Het vergeten Oorlogsslachtoffer 8

Olaerts Dierentuin 10

Op reis met de autobus op tramrails naar Rockanje 16

Het verhaal van L. van der Meer 18

Nationaal Holocaust namenmonument 28

De Oostvoornse vaart, mythe of historie? 30

Magisch 39

Colofon 44

 Inhoud

Foto voorpagina
De foto op de voorpagina is een postkaart in een uitgave 
van P.H. van Hulst. Het is een hint naar het zomerseizoen en 
naar de vrijheid waarvan we weer hopen te genieten.
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Nieuws van het bestuur

Hans van Lith

Ons museum de Duinhuisjes is dit jaar, na de opening op 3 
juli, maar drie maanden geopend geweest. Onze vrijwilligers, 
door Lida Stoof keurig ingeroosterd, hebben met veel enthou-
siasme en gastvrijheid in die korte tijd toch nog een groot aantal 
bezoekers weten te trekken. In totaal hebben 1680 mensen ons 
museum bezocht. Positief is het grote aantal kinderen dat de 
Duinhuisjes op de kindermiddagen weet te vinden. Ruim 450 
kinderen hebben genoten van de vele activiteiten waaraan kon 
worden deelgenomen.

Radio Rijnmond heeft bij een recent bezoek aan Voorne-
Putten ook de Duinhuisjes bezocht. Oud-bestuurslid Cees 
Hokke, uw voorzitter en Opoe Jaantje en Opa Bram hebben 
de Duinhuisjes en de Historische Vereniging Westelijk Voorne 
goed gepresenteerd. De afspraak is gemaakt dat ze ons 
volgend jaar nog eens zullen bezoeken.

Het akoestisch plafond in het Dûnhus is inmiddels aange-
bracht. We krijgen er positieve reacties op. Ook de aangepaste 
inrichting, passend bij de sfeer van ons museum, draagt bij 
aan een verbeterde akoestiek. Architect Driek ter Smitte heeft 
inmiddels het tekenwerk aan de overkapping bij het Dûnhus 
afgerond en hij heeft ook de bouwaanvraag bij de gemeente 
Westvoorne ingediend. Na ontvangst van de bouwvergunning 
zullen we opdracht verlenen voor levering en plaatsing.

Hoewel het museumseizoen net achter ons ligt, wordt door 
de evenementencommissie alweer nagedacht over de agenda 
voor 2022. Welke activiteiten gaan we op de agenda zetten en 
wat mogen we in 2022? Gaan we weer een kerstmarkt houden? 
In de volgende Struinen leest u daar meer over.

(lees verder op pagina 6)

Nieuws van het bestuur
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(vervolg van pagina 5)

Fijn om te melden dat Hans Barendregt, na het stoppen als 
secretaris, toch aanblijft als algemeen bestuurslid. Het bestuur is 
er blij mee.

Van onze man achter de kassa hoorde ik dat de wethouder van 
Westvoorne, mevrouw J. de Jongh, één van de laatste bezoekers 
van ons museum was dit seizoen. Volgend jaar, zo zei ze, wil ze 
graag de eerste bezoeker zijn door de officiële opening van het 
seizoen te mogen verrichten. Mevrouw de Jongh, die afspraak 
staat.

U ziet, de voorbereidingen voor het volgend seizoen zijn al 
gaande!

Nieuws van het bestuur/Veiling Oostvoorne

Frits van Driel

In de Struinen van september 2021 kunt u een uitgebreid 
artikel over deze veiling van Ben Langendoen lezen. Een lezer 
stuurde ons bijgaande aanvulling op pagina 14 van dat nummer. 
‘’Bij de Rabobank waren enige jaren geleden een aantal com-
missies actief. Een ervan hield zich met dingen m.b.t. lokale 
zaken bezig.

Een van de leden van deze commissie wist dat het tableau van 
de Oostvoornse veiling in stukken op de Gemeentewerf in 
Rockanje lag.Al pratend is toen in overleg met de Rabobank 
het besluit genomen om dit tableau te herstellen en dicht bij 
de oorspronkelijke plaats neer te zetten. De opdracht werd 
inderdaad aan de Fa. Poldervaart in Den Briel gegeven en de 
kosten van het ophalen, restaureren en plaatsen zijn door 
de Rabobank betaald.’’

Veiling Oostvoorne
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Hans van Santen

Op 24 augustus 2021 overleed de heer Nol Freijsen, een ge-
waardeerd lid van onze vereniging. Hij was tijdens zijn werk-
zame leven sinds 1959 verbonden als bioloog aan het inmiddels 
opgeheven Biologisch Station “Weevers’ Duin”, gelegen aan de 
Duinstraat te Rockanje. Nol was heel begaan met het ontstaan 
van de duinen op Voorne. Als zodanig richtte hij zich vooral, 
met bijdragen van Utrechtse studenten, op ‘Strandduizend-
guldenkruid’, dat in de buitenduinen onder gunstige omstan-
digheden te bestuderen was. Op deze studie is hij dan ook 
gepromoveerd.

Hij publiceerde ook vele wetenschappelijke artikelen in diverse 
bladen. Na zijn pensionering bezocht hij vele malen het archief 
van onze vereniging, om zich te verdiepen in krantenartikelen 
uit ons knipselarchief. Voor Struinen schreef hij o.a. artikelen 
over de oude namen in het duinlandschap ‘Olaertsduin’ en 
‘Windgat’, de getijdenkreek ‘De Strype’ bij Rockanje en 
‘De Middeleeuwen in het landschap van Westelijk Voorne’.

Tevens hield hij zich ook bezig met de geschiedenis van het 
polderlandschap op Voorne en Putten. In een speciale uitgave 
van De Brielse Mare verscheen “Van Pietersdijk tot Wolven-
polder”. Voorts wilde hij voor Struinen een serie historische 
en geografische artikelen schrijven met als onderwerp ‘Land-
schapsontwikkeling van het Voornse Duin en De Duinhuisjes’. 
Helaas is het Nol Freijsen niet meer gegund om over dit 
onderwerp te publiceren.

In memoriam Nol Freijsen

In memoriam Nol Freijsen (1934 - 2021)
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Joke Winkelhorst

Op 25 mei 1945, een paar weken na de bevrijding, werd Gerrie 
de Vries op 5-jarige leeftijd aangereden door een Canadese 
truck. Hij was op slag dood.

Hoe kon dit gebeuren?
Gerrie was samen met zijn jongere broertje Willem aan het 
spelen aan de Brielseweg, toen er Canadezen aan kwamen 
rijden om o.a. te helpen bij het opruimen van de mijnen. 
Natuurlijk wilden ze die grote truck goed kunnen zien. 
Willem was al aan de overkant en Gerrie moest nog komen. 

Onverwachts kwam Gerrie achter een geparkeerde kar van-
daan om naar zijn broertje te gaan. Hij zag de naderende truck 
te laat en werd aangereden. Met zijn hoofd kwam hij op de 
motorkap terecht en overleed ter plekke.

Het gezin was radeloos van verdriet. De chauffeur bood zijn 
excuses en hulp aan en zorgde ervoor dat de begrafenis op 
kosten van de Canadezen betaald werden. De ouders hadden 
de middelen er niet voor. Later wist mw. de Vries te vertellen, 
dat ze van iemand een pyjamaatje kreeg om Gerrie aan te doen 
in de kist omdat ze zelf niets had. 

Het truitje en 1 klompje, dat na het ongeluk nog te vinden was, 
hebben de ouders altijd bewaard en op verzoek van moeder
ging het bij haar overlijden mee in de kist. En dat is ook 
gebeurd. Gerrie werd begraven als oorlogsslachtoffer en is nog 
steeds te bezoeken op de begraafplaats van Oostvoorne.

Mw. de Vries heeft nog lang gecorrespondeerd met de 
Canadese chauffeur. Helaas zijn de brieven zoekgeraakt, 
wat voor de nabestaanden erg jammer is. 

Het vergeten oorlogsslachtoffer
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Vorig jaar in 2020 en 75 jaar na de bevrijding heeft Willem 
de Vries ter nagedachtenis aan zijn broer, bloemen en een foto 
met kruis op de plek aan de Brielseweg neergelegd, waar het 
ongeluk is gebeurd. Hij vroeg zich af waarom er nooit aandacht 
aan is geschonken.

Het streekarchief Brielle gaf hierop het volgende antwoord:

“De Nieuwe Brielsche Courant kreeg direct na de 
Tweede Wereldoorlog een verschijningsverbod en de eerste 
editie kwam pas weer op 1 maart 1946. Daarnaast is er ook 
het Weekblad Voorne-Putten, dat juist tijdens de oorlog 
niet mocht verschijnen, maar die begon pas op 29 juni 1945. 
Van de meidagen zijn dus geen kranten beschikbaar”.
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Wim van Montfoort

Op verzoek een herinnering aan Olaerts Dierenpark gelegen 
aan de Windgatseweg. Voor het schrijven van dit verhaal is 
mede gebruik gemaakt van eerdere afleveringen over Olaerts 
Dierenpark in Struinen, het archief van de Historische 
Vereniging Westelijk Voorne en het Streekarchief Voorne-
Putten.

Op 18 december 1951 doen de heren Schippers, Roeloffs en 
Beijer, alle drie winkelier in Rockanje, een verzoek bij de 
toenmalige gemeente Rockanje om aan de Windgatseweg 
een terrein met ongeveer twintig bunkers voor 6500 gulden 
te mogen kopen om daar een dierenpark te stichten.

B&W van Rockanje leggen dit verzoek aan de gemeenteraad 
voor in haar vergadering van 18-12-1951. Het advies is om 
met een voorstel akkoord te gaan en tevens stellen zij ook 
voor om het indertijd genomen besluit, de verkoop van het 
terrein aan de heer A. Barendrecht, in te trekken, omreden 
daaraan nimmer uitvoering aan is gegeven, omdat de koper 
in gebreke is gebleven.

Olaerts dierentuin

Hiernaast een
 overzicht van 
het toenmalige 

bunkercomplex.
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De gemeenteraad voorziet problemen met de twee in de 
bunkers wonende gezinnen. De burgemeester antwoordde 
dat de heer Schippers zich schriftelijk bereid heeft verklaard 
de woonbunker voorlopig ter beschikking aan de familie
Barendrecht te laten. De overige bunkers zullen echter wel 
door de familie Barendrecht ontruimd moeten worden. 
In 1952 komt er goedkeuring voor de aankoop en in dat jaar 
wordt ook begonnen met de aanleg.

Het weggegraven zand wordt ook gebruikt voor de uitbreiding 
van de Oostvoornse begraafplaats en zand dat opgeslagen was 
wordt in 1953 gebruikt bij de dichting van de Oudenhoornse 
zeedijk die doorgebroken was tijdens de Watersnoodramp 
op 1 februari 1953. Bij deze doorbraak is een stroomgat van
70 meter breed ontstaan. Bij de overstromingen op Voorne-
Putten kwamen circa 30 mensen om het leven en kwam 6.000 
hectare onder water te staan.
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De bunkers werden ingericht met een tropisch aquarium, een 
zoetwater aquarium en een zoutwater aquarium met 7600 liter 
met vissen die voor de Nederlandse kust zwemmen. Ook zijn er 
grote kooien waarin vogels gehuisvest zijn en waarin bezoekers 
mochten rondlopen.

Ook werden bunkers ingericht met een overzicht van de flora 
en fauna van het Voornes Duin en met een model spoorlijn. 
Verder was er een speeltuin, kinderboerderij, een ruimte waarin 
ook echt gekookt kon worden en in een van de bunkers stond 
een broedmachine, zodat de bezoekers konden zien hoe de 
eieren uitkwamen.

Vooral in de zomer werd dit dierenpark druk bezocht. De heer 
A. Beijer exploiteerde de dierentuin, de heer M. Schippers een 
minitrein emplacement en de heer C. Roelofs verzorgde de 
consumpties. Later is er een manege gekomen. Het gebied 
werd verder ingericht met vijverpartijen en paden, er liepen 
kalkoenen, pauwen rond en de buitenkant van het park werd 
met bomen en struiken aangeplant.
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Olaerts Dierenpark trekt in de jaren vijftig veel bezoekers. 
In de grote bunker is in 1953 een restaurant gevestigd, met 
een grote speeltuin ernaast. Het dierenpark wordt een geliefde 
bestemming voor schoolreisjes. In latere jaren gaat het park 
over naar de familie Roeloffs. 

Ook komt er in 1958 een uitbreiding van het park, zoals een 
serre met glazen wanden langs de gehele voorzijde van het 
hoofdgebouw, een restaurant, een midgetgolfbaan en de 
parkeerplaats voor auto’s wordt uitgebreid. Ook komt er een 
manege met 14 rijpaarden en een piste. De kinderboerderij 
en speelruimte worden uitgebreid en het aquaruimcomplex 
ook, zodat de een grote collectie tropische vissen kan 
worden uitgebreid.
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Daar het park goed wordt bezocht, met gemiddeld alleen al 
twaalf bussen met kinderen per dag, werd gedacht aan een 
verdere uitbreiding met een extra zaal, een natuurhistorisch 
museum, een volière met uitsluitend tropische vogels, een gras-
veld met rotspartijen en stromend water en logiesgelegenheid 
door middel van een motel, omdat logies schaars waren. 
Ook zou het park het gehele jaar geopend moeten zijn. 
Al met al grootse plannen.

De familie Roeloffs vroeg hiervoor vergunning aan bij de 
gemeente Rockanje  en na enige jaren was duidelijk dat zij geen 
vergunning van de gemeente kreeg voor de uitbreiding.

De gemeente gaf aan: “Het bedrijf is 10 jaar geleden aangekocht 
voor een zeer laag bedrag en bij alle eventuele beslissingen 
is men - ook wij als gemeente - gebonden aan servituten en 
erfdienstbaarheden, die nog dateren uit 1938. Dit feit wordt bij 
beoordeling maar al te gauw uit het oog verloren. Het is waar 
dat de heer Roeloffs verzocht heeft om slaapkamers te mogen 
bouwen, maar daar gaat het juist om. Men wil namelijk de 
bestaande bunkers provisorisch inrichten als hotel, met andere 
woorden, men wil de oude bunkers volstoppen met mensen 
en dat is iets wat wij niet tolereren. Laat men komen met een 
reëel bouwplan, zoiets zouden wij toejuichen. Er is in feite geen 
verbouwingsplan ingediend. 

Restaurant 
paviljoen&

midgetgolfbaan
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Voorts heeft de eigenaar nooit contact opgenomen met ons na 
de afwijzende beschikking En wat de vermakelijkheidsbelasting 
betreft, die moet nu eenmaal geheven worden bij alles dat met 
openbaar vermaak te maken heeft. Er kan in bijzondere geval-
len ontheffing van deze belasting worden verleend, maar dat is 
tenslotte een aangelegenheid van de raad”.

De familie gaf nog aan dat het een particulier dierenpark is 
dat bestaat uit eigen middelen: ‘’We hebben geen financiële 
medewerking van de overheid nodig, we hebben ook nooit om 
subsidie gevraagd aan de gemeente, we moeten zelfs vermake-
lijkheidsbelasting betalen. Nergens in Nederland wordt ver-
makelijkheidsbelasting geheven bij een particulier dierenpark, 
omdat deze nooit rendabel zijn. Het laatste jaar hebben wij 
dan ook geen entree meer geheven. Wij hebben verzocht om 
een aantal slaapkamers te mogen bouwen en ook dat heeft de 
gemeente geweigerd. De werkers op het bedrijf hebben een 
minimum loon en dat kan ook niet anders omdat een der-
gelijk particulier bedrijf handen vol geld kost. Daarom is met 
de werkers overeengekomen, dat later, wanneer het bedrijf 
beter rendabel zal zijn hogere lonen worden betaald.’’

Het mocht niet baten, de familie Roeloffs besloot daarop te 
stoppen met het dierenpark. Zo valt op 15 januari 1963 het 
doek voor het Olaerts Dierenpark. Het kleine dierenpark, 
prachtig gelegen en half verscholen in de duinen houdt op te 
bestaan en wordt geheel verkocht aan een nieuwe eigenaar 
en deze sluit het park voor de openbaarheid.

Wie nu langs deze plaats komt zal niets meer van het 
dierenpark terugvinden en van de bunkers worden er nu 
enkele gesloopt.
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Hans van Santen

Bereikbaar blijven op Voorne-Putten is een onderwerp wat 
heden ten dage nog altijd op de agenda staat. Kijk maar naar 
de verbeteringen aan de Spijkenisserbrug en de aanleg van de 
Blankenburgtunnel bij Rozenburg, de A15 onder de Water-
weg door naar de A20. De Spijkenisserbrug was begin 1900 
de eerste ontsluiting van de eilanden om met de tram van de 
Rotterdamse Tramweg Maatschappij, kortweg RTM genoemd, 
Hellevoetsluis en Oostvoorne te bereiken. Het was dan ook 
groot feest toen de RTM op 1 september 1906 in Oostvoorne 
arriveerde en dat bleef zo tot 23 september 1965, toen de tram 
plaats maakte voor de bus. 

Maar hoe kwam je in die tijd dan van Oostvoorne in Rockanje? 
Vanaf het begin heeft Rockanje zeker 20 jaar gestreden voor het 
doortrekken van de tramlijn. Zelfs bestond het illustere idee om 
via het Quakjeswater de tram naar Hellevoetsluis te laten rijden. 
Pas in 1933 heeft de RTM er wat op gevonden, door tram en 
autobus te combineren. 

Op reis met de autobus 
op tramrails naar Rockanje
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Deze zogenaamde “ROADRAILER”, die eruitzag als autobus 
(26 zitplaatsen), was voorzien van zowel tramwielen als van 
wielen met banden. Lang heeft deze ‘roadrailer’ naar Rockanje 
niet gereden. In 1934 moest de RTM deze dienst staken op last 
van een gerechtelijke uitspraak. Een en ander hield verband met 
een al eerder verleende vergunning aan Vermaat’s Autobedrijven 
uit Hellevoetsluis. Dit bedrijf had al langer een busverbinding 
met Rockanje. 

Nog steeds is er een busverbinding met Rockanje om te kunnen 
genieten van bos, duinen en strand. Het was zeker in die tijd 
een teleurstelling:

Bron: 
De RTM op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden, 
1971 - A. Dijkers Streekarchief VP, Brielle. 

Noot: 
Alles over de R.T.M. is nog terug te vinden in het 
Rijdend Trammuseum te Ouddorp op Goeree - 
en Overflakkee.

‘Rockanje, veel houden ze van je. 
Maar naar de tram kijken kan je.’



 18

Joke Winkelhorst

Geschiedenis
De heer van der Meer was een kleine man van middelbare leef-
tijd. Hij had een kaal hoofd met tussen zijn haar een grote wrat. 
Verder droeg hij een bril en was altijd in het zwart of in ieder 
geval donker gekleed. In het dorp werd hij ook wel “de zwarte 
vlieg” genoemd.

Hij was kapper van beroep, kwam uit Noordwijk en heeft zich 
door studie opgewerkt tot evangelist. In het dorp was hij zeer 
geliefd. Hij was vriendelijk, behulpzaam en stond voor iedereen 
klaar. Hij was vooral bekend, omdat hij veel mensen uitnodigde 
om bij hem thuis naar de illegale radiozenders te komen luiste-
ren. Als er een radio werd gevonden leidde dit meestal tot een 
week hechtenis.

Helaas werd de toeloop ‘s avonds naar het huis van van der 
Meer te opvallend. De Ortskommandant werd getipt dat in het 
evangelisatiegebouw in Oostvoorne illegaal naar radio Oranje 
werd geluisterd. Op het moment dat van der Meer dat op de 
avond van 9 oktober 1944 met enkele vrienden deed, ging de 
bel. Net op tijd verstopten ze de bewuste radio en de Duitsers 
vonden een ander exemplaar onder de preekstoel. De hele groep 
aanwezigen werd gearresteerd en 2 dagen lang ondervraagd in 
bunkercomplex de Heesterhof, gelegen aan het Sipkespad. 

Van der Meer werd gefusilleerd en de anderen kregen 1 maand 
dwangarbeid. Als waarschuwing aan de bevolking werd het 
evangelisatiegebouw in brand gestoken en de weduwe Vermeer 
werd in alle stilte van het eiland verbannen.

Het verhaal van L. van der Meer (1890 - 1944)

L. van der Meer
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Bij de executie van Dhr. van der Meer waren drie arrestanten 
aanwezig:

Wim van Holstein
Nieuwe Weg 8

Henk Louwerens
Nieuwe weg 8

Herman Verhagen
Achterweg (Naast het evangelisatie huis)

De kinderen van de getuigen zijn bereid geweest om ieder een 
verslag te geven, van wat hun vaders of andere familieleden 
destijds hebben meegemaakt.

Het verslag van Chris van Holstein
‘’We woonden aan de Stationsweg-hoek v.d. Meerweg. 
De naam die in dit verhaal belangrijk is. In 1956 verhuisden 
we naar Rotterdam. Daar merkte ik pas dat de Dodenherden-
king van 4 mei voor mijn vader, Wim van Holstein, wel iets 
bijzonders had. We namen dan ook echt de 2 minuten stilte in 
acht. Over de oorlog werd verder niet veel gepraat. Alleen op 
verjaardagen kwamen de diverse verhalen van ooms en tantes 
ter sprake. Voor ons kinderen was het wel spannend om van 
verschillende voorvallen kennis te nemen. Het werd eigenlijk 
allemaal een beetje geromantiseerd. Juist dan hield mijn vader 
zich op de vlakte. Er was iets gebeurd in 1944/45 waar hij zich 
eigenlijk een beetje voor schaamde. Ik zet nu op papier wat 
mijn vader ons verteld heeft.

Regelmatig had hij in die tijd contact met dominee v.d. Meer. 
Die knipte en schoor in de stoel zijn vrienden, iets dat hij ooit 
geleerd had. Ook op die bewuste avond zaten ze met vrienden 
bij elkaar en lieten zich knippen, terwijl er ook met de kop-
telefoon op naar Radio Oranje werd geluisterd. Het toestel was 
verborgen onder de preekstoel. Opeens was er een inval van de 
Duitsers. Ze werden gearresteerd en meegenomen. 



De Duitse commandant was heel verbaasd dat Herman 
Verhagen er ook bij was. “Du auch dabei, Herman” zei hij. 
De commandant kende Herman van het werk bij de voedsel-
voorziening.

De kerk werd later in brand gestoken. De gevangenen werden 
verhoord. Er werd een stoel stuk geslagen op het lichaam van 
mijn vader en onder allerlei verwensingen en bedreigingen 
werd er getracht informatie te verkrijgen. Een paar dagen later 
werden ze buiten op een rij gezet en moesten ze toezien dat de 
dominee werd gefusilleerd. De dagen dat ze vast zaten brachten 
ze door met werken in de duinen.

Inmiddels kreeg mijn moeder Annie, die in verwachting was 
van Margriet, bezoek van Duitse soldaten. Het huis werd door-
zocht en aan het eind van de inspectie namen ze ook een deel 
van het goede linnengoed uit de kast mee. Papa mocht wel bij 
de geboorte van eerste kind, op 17 januari, aanwezig zijn. 
Vrienden van vader hielden de lopende zaken op de kwekerij 
aan de Stuifakker in Rockanje, gaande. Na enkele weken kreeg 
Wim toestemming om op de kwekerij aan het werk te gaan. 
Hij moest zich wel regelmatig melden bij de Ortscommandant. 
In zijn beleving was het heel belangrijk dat Herman door zijn 
werk connecties had met de Duitsers. Het heeft misschien wel 
het leven gered van hem en zijn vrienden. Jaren later heeft mijn 
vader tijdens een bezoek aan Goslar in Duitsland de persoon 
ontmoet die hem tijdens het verhoor had mishandeld. 
Hij heeft het gelaten voor wat het was. Ik ben geboren in 1947 
en realiseer me bij het opschrijven van dit verhaal dat het ook 
anders had kunnen aflopen. Dan had ik dit verhaal niet kunnen 
schrijven.

Het verslag van Gonny Boyreau - Verhagen
Ik weet er niet veel van, want ik ben na de oorlog geboren. 
Wel weet ik van de verhalen, die mijn oudere zus nog wist te 
vertellen. We woonden destijds ongeveer op de hoek Stations-
weg- Achterweg (nu v.d. Meerweg) naast het evangelisatie-
gebouw. We waren praktisch buren van “dominee” van der Meer, 
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zoals we hem noemde. Eigenlijk was hij geen dominee, 
maar evangelist. Mijn vader werkte destijds voor de voedsel-
voorziening, een onderdeel van het Ministerie van Landbouw. 
Op deze manier kwam hij ook in aanraking met de Duitsers.
Op een avond, toen ze bij dominee van der Meer naar de 
verboden Engelse zender zaten te luisteren, was er een inval 
van de Duitsers. Ze waren verraden! De Duitsers zochten alles 
af en vonden een radio zwaar onder het stof verborgen onder 
de preekstoel. Overal lees je dat de verboden radio onder de 
preekstoel lag, maar dat is niet zo. Hij zat verborgen tussen het 
plafond. Via een klein gaatje, waarin een wit kurkje was gestopt, 
dat men met een pincet uit het plafond moest trekken, kon je 
het toestel op de juiste golflengte brengen.

Er volgde een arrestatie en de dominee werd samen met de drie 
aanwezigen weggebracht ter ondervraging naar de Heesterhof, 
een vijftal bunkers voor de Duitse manschappen, ongeveer 100 
m. verderop de Sipkespad. De arrestanten werden afzonderlijk 
gevangen gezet en verhoord. Er was geen contact. Ze werden 
meerdere keren opgesteld voor het vuurpeloton, dat telkens ook 
weer werd uitgesteld. Na 2 à 3 dagen, moesten ze op woens-
dag om 11.00 uur aantreden en werden ze naast elkaar voor 
het vuurpeloton gezet. De dominee werd neergeschoten en de 
anderen kregen vier weken dwangarbeid.

Het verslag van Henk Louwerens 
We woonden aan de Nieuwe Weg 8 in een twee-onder-eenkap-
woning. Dhr. van der Meer woonde om de hoek aan de Achter-
weg en onze tuinen grensden aan elkaar. Tijdens bezigheden 
in de tuin zagen we, en spraken we elkaar. We kenden elkaar 
als buren, maar waren geen vrienden, die met elkaar optrokken. 
De familie van Holstein was een jong echtpaar, dat wegens een 
Sperrgebiet verklaring hun huis aan de Duinlaan moest verlaten 
en ze hebben toen kort bij ons ingewoond. Daarna betrokken 
ze het huis naast ons. Ik herinner me Dhr. van der Meer als een 
klein vriendelijk mannetje, altijd in het zwart gekleed. Dat hij 
ook in het verzet zat heb ik tot nu toe nooit geweten. Wel wis-
ten we dat er naar de verboden Engelse zender werd geluisterd.
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Op die bewuste avond dus ook. Kennelijk zijn ze verraden. 
Door wie is onduidelijk. De Duitsers vonden echter een ver-
keerde radio onder de preekstoel en dik onder het stof. 
Als je er nu bij nadenkt moeten ze toen al geweten hebben 
dat er iets niet klopte, want als de radio gebruikt zou zijn, zou 
hij niet zo onder het stof hebben gezeten. De echte radio was 
verborgen in het plafond. Een klein wit kurkje moest er wor-
den uit gepeuterd en dan kon je bij de radio. Mijn vader werd 
met de Duitsers meegenomen en verbleef een paar dagen in de 
bunkers van de Heesterhof aan het Sipkespad. Ieder zat apart. 
Er werd gedreigd met een doodvonnis en er werd hardhandig 
opgetreden.

Na een paar dagen moesten ze met z’n vieren aantreden en 
naast elkaar gaan staan. Er waren Russische en Duitse soldaten 
aanwezig. Van der Meer werd rechtstandelijk neergeschoten; 
de andere drie kregen 1 maand dwangarbeid. Ze moesten o.a. 
boomstronken uitgraven. Als mijn vader verschoning nodig had, 
dan gingen er twee Duitsers mee naar huis en bleven buiten op 
straat wachten tot hij weer terugkwam. Na de oorlog heeft mijn 
vader me nog een keer meegenomen naar het Sipkespad en 
heeft mij dit verteld.   

Het verslag van Jopie van der Voorde
Nog een belevenis die heel veel verdriet heeft gebracht. Name-
lijk het arresteren van de heer Van der Meer. Hij was evangelist 
en waar nu de kleuterschool staat, aan de Van der Meerweg, 
stond een gebouwtje waar wij naar de kerk gingen en hij was 
daar de dominee. Ik ging op de school in de Nieuweweg. 
Deze school staat achter het woonhuis van de heer Van der 
Meer. Ik zat toen inmiddels in de hoogste klas. Op een dag 
was ik aan de beurt om kolen te scheppen (dat moesten we 
om beurten doen). Het kolenhok gaf uitzicht op zijn woonhuis. 
Ik keek uit het raam en zag het woonhuis in brand stond. 

Overstuur rende ik de klas weer in waar de meester mij terug-
duwde, omdat hij niet wilde dat de andere leerlingen ook over-
stuur zouden raken. Toen ik om 12 uur uit school ging, was de 
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brandweer het pand aan het blussen en de heer Van der Meer 
en zijn vrouw waren gearresteerd. Hij is toen in de duinen van 
Oostvoorne doodgeschoten en mevrouw Van der Meer mocht 
later weer vrij. Het heeft heel veel indruk op mij gemaakt.

Evangelist Leendert van der Meer heeft in de oorlog onder 
meer onderdak geboden aan personeel dat zich vanwege de 
spoor- en tramstaking moest verschuilen. Hij adviseerde be-
kenden om hun radio niet in te leveren. Desgewenst wilde hij 
de toestellen voor hen verbergen. Van der Meer was in het bezit 
van verscheidene radiotoestellen, verspreide berichten en illegale 
blaadjes. Door het uitnodigen van vrienden en kennissen om 
om 20.00 uur naar de BBC te komen luisteren is hij waarschijn-
lijk verdacht geworden. 

Op 9 oktober 1944 arresteerde de bezetter hem en stak het 
evangelisatiegebouw bij zijn woning in brand. Van der Meer 
heeft tot het laatste moment geweigerd de namen van zijn 
medestanders te noemen. 

Op 11 oktober 1944 werd hij in de duinen gefusilleerd. Op last 
van de bezetter werd Van der Meer eerst op een uithoek van de 
begraafplaats begraven. Direct na de bevrijding werd besloten 
hem op een eervolle plaats te herbegraven. 

Woonhuis met 
evangelisatiegebouw, 

waar Fam. van der 
Meer woonden.  



Op zijn graf stond een houten kruis met een tekst; geen naam. 
Het waren de eerste 2 regels van het 6e couplet van het 
Wilhelmus.

Het verslag van mevr. S. Schipper - van Vliet
Zr. Visser, een wijkverpleegster, heeft er samen met evangelist 
van der Meer voor gezorgd, dat het gezin Schipper kon onder-
duiken. Ik was bijna 15 jaar toen we moesten onderduiken. 
We woonden aan de Brielseweg en mijn vader was tram-
machinist op de lijn Rotterdam - Oostvoorne. Tijdens de 
oorlog was de Spijkenisser brug afgesloten en reed hij alleen 
op Spijkenisse. De tram werd ook gebruikt voor het zware 
transport voor de Duitsers; zij waren bezig met het bouwen 
van bunkers en afweergeschut in de duinen van Oostvoorne. 
De Engelsen wilden dit juist voorkomen.

Die morgen werden Engelse bommenwerpers ter hoogte van 
Heenvliet gesignaleerd. Mijn vader stopte de tram en is met de 
passagiers naar het wachthuis gegaan. Daar heeft hij naar de 
Ruy in Oostvoorne gebeld. Machinist Kraaijenbeek, adviseerde 
hem om met de passagiers in het wachthuis te blijven, en dan 
kwamen zij eraan met een lege locomotief om ze op te halen. 
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Mijn schilt ende betrouwen. 
Sijt ghij, O, God mijn Heer.



Helaas, toen ze Oostvoorne binnen reden werden ze aangeval-
len door Engelse bommenwerpers, ter hoogte van de Brielse-
weg. Machinist Kraaijenbeek , die kwam helpen, werd gedood 
en mijn vader overleefde het. De doden en gewonden werden 
ondergebracht in de huisjes van de volkshuisvesting en 
Dr. Schep kwam ook. Mijn vader was in shock en wilde niet 
meer voor de Duitsers werken. Hij kon niets meer.

De volgende dag kwam Zr. Visser vertellen, dat we moesten 
onderduiken. Ze overlegde met mijn ouders en ik moest met 
een briefje naar dominee van der Meer. Die zei: ”Ga maar vlug 
naar huis, mijn kind. Ik kom er zo aan”. En ja, hij was op de fiets 
en ik moest lopen; dus hij was er zo. Ik weet nog, dat hij een 
boekje tevoorschijn haalde en op een blaadje een boom tekende 
met een streep erdoor. Dat betekende “Boomweg”, 
en daar woonde een zus van mijn moeder. Daar werd ik onder-
gebracht. Mijn moeder en broer in Tinte en mijn vader naar de 
Aelbrechtsweg. Later werd ik met vader herenigd. 

Het verslag van Jan Heijndijk
De beschieting van de RTM Tram in de Tweede Wereldoorlog 
heb ik als kind van dichtbij meegemaakt. Wij woonden toen 
in de nieuwe volkshuisvesting aan de Brielseweg. In de och-
tend, ergens in september 1944, stond ik op het punt om naar 
school te gaan en opeens zagen we achter ons huis een enorme 
vuurbol en hoorden we harde knallen. Mijn moeder trok mij 
in één beweging op de grond. Later hoorden wij dat het om de 
beschieting van de tram ging. Een vliegtuig was begonnen met 
schieten aan de Kleidijk tussen de huisjes van Boutkan en de 
klompenmaker Roskam. 

Er waren verschillende doden gevallen. In de tram 4 a 5 mensen 
waaronder de machinist. Deze mensen werden opgebaard in 
de lagere school aan de Burg. Letteweg. Ook overleed er een 
meisje (Loortje v.d. Blink), zij woonde in de oude volkshuis-
vesting

Dit verhaal is een herinnering van mij als kind van bijna 8 jaar.
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Toevoeging evangelist van der Meer
Onverwachts kwam er nog een getuige naar voren. Maarten van 
de Polder was nog een kleuter, hij was 4 jaar, toen hij getuige 
werd van de moord op van der Meer.

‘’Het gezin van de Polder woonde destijds in het witte huisje 
aan het begin van het Sipkespad, aan de Duinzoom. In de 
Tweede Wereldoorlog werden de Duinen ‘Sperrgebiet’ en moest 
het gezin meerdere malen verhuizen, naar Rockanje, weer terug 
naar Oostvoorne, maar ook dat stukje werd ‘Sperrgebiet’, dus 
weer verhuizen. Aan het eind van de oorlog, in 1944, kregen 
ze toestemming om weer terug te keren naar hun huis aan het 
Sipkespad.’’ Kort daarop werd van der Meer samen met de drie 
getuigen gearresteerd en ter ondervraging naar de bunkers ge-
bracht. Maarten heeft gezien dat mensen, waaronder vrouwen, 
eten in een rode zakdoek naar de Duitsers brachten. Ze liepen 
voor hun huisje dwars door de tuin naar de bunkers. Toen hij 
zijn moeder vroeg wat die mensen daar gingen doen, kreeg hij 
een streng ontwijkend antwoord. ‘’Ik weet het niet, daar moet 
je niet over praten, je mond houden.’’

Uit gesprekken met de nabestaanden van de drie getuigen bleek 
dat de vrouwen eten kwamen brengen voor hun mannen, die 
daar gevangen zaten in de bunkers. Niet veel later werden de 
bewoners gesommeerd om toe te kijken hoe van der Meer werd 
gefusilleerd. Vanuit hun huisje liepen ze door de tuin naar de 
top van de zandheuvel en zagen daar tegen de grootste bunker 
een rij mannen staan. Het waren van der Meer en de drie getui-
gen. Onder hen, aan de voet van de zandheuvel stonden zes 
à zeven soldaten met het geweer in aanslag. Maarten mocht 
van zijn moeder niet kijken. Hij moest zijn handen voor zijn 
ogen doen. ‘’Maar ja, wat doe je als je zo klein bent en je moeder 
zegt dat het niet mag?’’ Maarten zag dat van der Meer neerviel. 
De anderen bleven staan. Ook zag hij nog dat de overledene 
werd weggetrokken. Pas vele jaren later kon hij beseffen wat er 
gebeurd was. Nooit werd erover gesproken. Het devies was
immers: je mond houden. 
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Na de oorlog
Direct na de oorlog werd besloten Leendert van der Meer op 
een eervolle plaats te herbegraven. Het monument is in 1946 
onthuld en was een geschenk van de plaatselijke bevolking als 
dank voor het verzetswerk dat hij verricht had.

‘Hier rust Leendert van der Meer’ geboren 16-2-1890, 
overleden 11-10-1944 “door zijn zwijgen heeft hij anderen het 
leven gered.’’
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Plattegrond 1.  Informatiebord
2.  Sipkespad
3.  Vliegveld
4.  Uitzicht op vliegveld
5.  Manschappenbunker
6.  Bunkers onder het zand
7.  Koloniehuis “Naar buiten”
8.  Adcockbunher
9.  Gerestaureerde bunker
10.  Biberbunker
11.  Kamp Heesterhof
 Een verzameling 
 manschappen bunkers met
 infanterie reservers.
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Ben Langendoen

Op 19 sept. 2021 werd het Nationaal Holocaust namen-
monument onthult, een monument waarop alle namen staan 
vermeld van Joodse, Roma en Sinti Nederlanders die door de 
Duitse bezetter naar de vernietigingskampen werden getrans-
porteerd en vermoord. Uit Oostvoorne troffen twee families 
dit verschrikkelijke lot. In het boekwerkje “Omdat wij niet 
vergeten“ van C.D Moulijn wordt stil gestaan bij hun lot. 

De betrokken families, Wessels en Van Dijk, werden in 1942 
-1943 vermoord in Auschwitz. Reeds eerder werd ter nage-
dachtenis aan hen zogenaamde Stolpersteine (ook wel struikel-
stenen genoemd) gelegd voor hun voormalige woonadressen 
in Oostvoorne (Stationsweg 14 en Brielscheweg 1).

Nationaal holocaust namenmonument 
in Amsterdam
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In het maart nummer van Struinen 2011 schreef mevr. Riet 
de Leeuw van Weenen een goed artikel over deze families en de 
Stolpersteinen, welke ter nagedachtenis aan hen werden gelegd 
op 25 juli 2011. Ik had er behoefte aan hun namen te zien in 
dat kortgeleden onthulde namenmonument. 

Een zeer beladen bezoek met zicht op meer dan 100.000 
ingegraveerde namen van slachtoffers van de Holocaust. 
Lange muren met namen, namen waarvan de voornamen vaak 
uit de Bijbelse/christelijke traditie stammen en de achternamen 
puur Hollands of herleidbaar naar Duitse, Oost-Europees of 
Portugese herkomst. 

Dit monument is geplaatst in het centrum van die oude 
Joodse buurt met op zichtafstand de Portugese synagoge, 
het Joods historisch museum en het Waterlooplein. 

Indrukwekkend!
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Leo Arkenbout

‘’Is het waar dat de brede sloot, die langs de binnenkant loopt 
van de Bollaarsdijk en de Heindijk, in de 18e eeuw Oostvoornse 
Vaart genoemd, gedurende de middeleeuwen een transportroute 
was voor mensen en goederen tussen de Maarlandse haven en 
de burcht in Oostvoorne? Of was de Oostvoornse Vaart slechts 
een watering die een functie had voor de afvoer van overtollig 
polderwater, waarbij het woord “vaart” niet te strikt moet 
worden geïnterpreteerd? Hebben het woord “vaart” en de 
aanwezigheid van de burchtruïne, met de vage herinneringen 
aan de adellijke bewoners in vroegere tijden, voeding gegeven 
aan een overlevering die zonder een kern van waarheid is?

Dit artikel gaat de hierboven gestelde vragen na en probeert 
antwoorden te geven met hulp van oude kaarten, geschriften 
en documenten.

De Oostvoornse vaart, mythe of historie?

De sloot of watering, 
die in dit artikel 

Oostvoornse Vaart 
heet. De foto is 

genomen vanaf het 
punt waar het water 
onder Hoonaardweg 
doorgaat. Wij kijken 

in noordelijke richting. 
Links zien we de 
Heindijk en op de 

horizon ligt de 
Bollaarshoeve.

Afbeelding 1
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1. Het Caartboeck van Voorne
Op de kaart van afbeelding 2 zien we linksonder een stukje van 
de Brielse vesting. De Bollaarsdijk loopt in de richting van de 
duinenrij van de Maasmonding. Daar sluit hij aan op de Hein-
dijk die naar Oostvoorne voert. Zowel langs de Bollaarsdijk 
als langs de Heindijk zien we de woorden “Den Oost Voornse 
Vaart”.

In de buurt van Oostvoorne stuit de Oostvoornse Vaart op 
de dijk (?) van de polder Gouthoek, die dan (± 1700) al niet 
meer als zodanig bestaat. De burcht ligt nog enkele honderden 
meters verderop.

Het traject tot de burcht, dat nog afgelegd moet worden, 
loopt langs de Tichelarijweg (op de kaart van afb. 3 
“De Tiggellery” geheten). Dan kruist het water ook nog 
de Noordweg (Den Noort Wegh) en vindt een vervolg in 
een kanaaltje dat naar de slotgracht loopt.

We zijn op het laatste stuk dus twee hindernissen tegen-
gekomen: de dijk van de polder Gouthoek en de Noordweg. 
We komen hier later op terug.

Detail van de 
Generale Caarte 

vanden lande van 
Voorne aan de
oost zyde van 

Flacquee (1701). 
Let op: het noorden 

ligt op deze kaart 
beneden.

Afbeelding 2
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De getoonde kaartfragmenten komen uit het Caartboeck van 
Voorne, een serie van 31 polderkaarten en vier zogenaamde 
“generale caarten”, vervaardigd tussen 1695 en 1701. 
Op twee kaarten uit deze verzameling komt de aanduiding 
“Den Oost Voornse Vaart” voor:

(1) Generale Caarte vanden lande van Voorne aande oost zyde 
van Flacquee (1701) en (2) Caarte vande polder van Oost 
Voorne (1695).

Op slechts nog één kaart komt de naam ook voor. Dat is de 
kaart “De Maas Gronden of Mond van de Maas” uit de periode 
1725-1750 van Reinier en Josua Ottens 2). Misschien hebben 
zij sterk geleund op de twee kaarten uit het Caartboeck van 
Voorne. Verder komen we de naam niet tegen.

2. De overlevering
Hoe kwam cartograaf Heyman van Dyck 3) erbij om de 
watergang waarover we het hebben de naam Oostvoornse Vaart 
te geven? Iemand zal hem verteld hebben dat de betreffende 
watergang zo heette. Iemand die op de hoogte was van een 
overlevering, die we tegenkomen in het onvolprezen boek van 
Van Alkemade (1654-1737), Beschryving van de Stad Briele 
en den Lande van Voorn, uit 1729 4). 

Detail van 
de Caarte 

vande polder van 
Oost Voorne 

(1695). 
Het noorden 
ligt beneden.

Afbeelding 3
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Uit de bewoordingen kunnen we afleiden dat Van Alkemade 
zich ter plaatse op de hoogte heeft laten stellen van de toestand 
rondom de burcht van de Heren en Vrouwen van Voorne te 
Oostvoorne. Hij schrijft:

“Van het Hof is niets meer te zien, als de grond: Maar dat het Hof 
by, en beneden den Burg gestaan hebbe, is af te nemen (...) uit zekere 
watering, welke, nog van den Burg af na de Stad Briel, tot aan 
de Vest, loopende, my vertoond is; en welke heden den naam draagd 
van de Oostvoornse Vaart, en Hofwatering, en eertyds breeder, 
en de Vaart schynt geweest te hebben van de Stad Briel naar 
den Burg, en het Hof (...).

Van Alkemade heeft dus een watering gezien die begon vanaf 
de slotgracht rond de burcht. Er is hem toen verteld dat die 
watering “Oostvoornse Vaart” heet en ook wel “Hofwatering” 
genoemd wordt. Ook werd hem medegedeeld dat die watering 
vroeger breder was en een verbinding vormde met de stad 
Den Briel. Dit laatste is kennelijk niet helemaal zeker, 
want hij schrijft “schynt geweest te hebben”. 

Anders gezegd bestond er ± 1728 een overlevering die verhaal-
de van een waterweg die de Brielse vest verbond met de burcht 
van Oostvoorne. Dat was het geval ten tijde dat de Heren en 
Vrouwen van Voorne nog resideerden op de Hof, die bij de 
burcht hoorde. Er werd kennelijk getwijfeld aan het waarheids-
gehalte van de overlevering. Het is nu zaak om te bewijzen of 
die overlevering waar is of niet.

3. Zoektocht naar bewijzen

3.1 A.A. Arkenbout (1915-2007)
Amateurhistoricus A.A. Arkenbout, die heel veel onderzoek 
heeft verricht naar het verleden van de Voornse regio, heeft 
ook iets opgeschreven over de Oostvoornse Vaart. In het boekje 
De burcht te Oostvoorne, dat hij samen met Rockanjenaar 
H. van der Graaf heeft geschreven staat een interessante 
vermelding.5)
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“Aelbrecht de camerling brengt het beddegoed van de vrouwe 
van Oostervant van Oostvoorne naar Brielle en vandaar naar 
Den Haag. Alle vervoer van bouwmaterialen en levensmiddelen 
gaat in deze jaren (1388/89) per schip binnendijks van Brielle 
naar Oostvoorne tot in de slotgracht.

Na aankomst te Brielle, buiten de stad bij het Maarlandse 
poortgebouw, wordt het goed over de dijk gedragen en in een 
schuit geladen om het naar Oostvoorne te brengen.

Men heeft daarvoor in Dordrecht een schip gekocht, een cul 
genaamd, voor 10 lb 13 sc 4d, terwijl men er ook een zwaans-
hals voor gebruikt. De schepen worden door paarden of met 
mankracht met een lijn getrokken.”

Dit is niet mis te verstaan. Gedetailleerde informatie, die zeer 
betrouwbaar oogt door de bijzonderheden over de prijs van de 
schuit en het type van de schuit(en).

Wat opvalt is dat de heer Arkenbout niet vermeldt waar hij 
deze informatie gevonden heeft of waarop hij zich baseert. 
En dat is vreemd, want deze onderzoeker is bijna kampioen in 
het voetnoten plaatsen. Wie ooit zijn magistrale reconstructie 
heeft gelezen van het Hof van Voorne te Brielle, 

“Tot in de slotgracht”, 
vertelt Arkenbout in 
het afgedrukte citaat. 

We zullen verderop 
bespreken of dit 

überhaupt mogelijk 
was. Links zien we de 

burchtheuvel, in het 
midden de slotgracht. 

(Foto: auteur)

Afbeelding 4
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zal beamen dat Arkenbout werkelijk elke bewering die hij doet 
met een verwijzing naar een archiefstuk onderbouwt en meestal 
ook nog de originele tekst van de bron weergeeft.6) Maar, hier 
dus niet. Arkenbout zal twintig jaren later dezelfde zinnen nog 
eens gebruiken in een boek over Frank van Borselen. Ook 
dan ontbreekt de onderbouwing.7) Wat ook niet duidelijk is, 
is het “Maarlandse poortgebouw”. Bedoelt hij de Langepoort 
of de Noordpoort of nog een andere? En die dijk? Is dat de 
Bollaarsdijk?

Nu moeten we toch verder op zoek naar een hard bewijs. 
Een bezoek aan ons eigen Streekarchief Voorne-Putten kan 
ons misschien helpen.

3.2 Jan Kluit (1722-1811)
De in Brielle geboren en getogen belastinggaarder Jan 
Kluit was nog maar zeven jaren oud toen het dikke boek 
van Van Alkemade uitkwam. Het moet hem enorm hebben 
geïntrigeerd, want hij heeft een groot deel van zijn leven ge-
wijd aan het schrijven van een uitgebreid commentaar op 
de Beschryving van de Stad Briele. Dat commentaar heeft 
echter nooit de drukpers gehaald; vandaar dat het is gebleven 
bij vier met de hand geschreven delen. En die zijn alleen te 
raadplegen in het Streekarchief.

Het boek waarin Jan Kluit het heeft over de zaken die we 
hierboven bespraken, draagt de gewichtige titel: ‘De landen 
van Oost, West en Zuid-Voorn met den lande van Putten 
beschouwt in haar opkomst, aanwas, tegenwoordige staat en 
regeering. Dienende tot een supplement op commentaar 
Van Alkemade’s Beschrijving der Stad Briele en den Lande 
van Voorn.’

Zo, dat is een hele mond vol. Kluit voltooide het boek in 1770. 
Gelukkig voor uw onderzoeker is van dit boek een transcriptie 
gemaakt en wel door A.L. Jonker in 2007.8) 



Kluit schrijft:

“(...) Dog dit water moet niet verward worden met een ander 
dat wel éér en nog de Oostvoornsche Vaart of de Hofwatering hiet. 
Deze Watering was eertijds veel wijder en breeder als tans, ’t welk 
men aan de voet van de Heindijk nog te ontdekken kan en liep 
van den Burg of het Hof van de Heeren van Voorne af tot aan 
den Briel toe.”

We “beluisteren” deels de woorden van Van Alkemade; logisch 
het is een commentaar op de Beschryving van de Stad... 
Evenals zijn grote voorbeeld is Kluit ter plekke wezen kijken 
en hij leest van de voet van de Heindijk af dat de Vaart breder 
moet zijn geweest. Dan plaatst hij een voetnoot die funda-
menteel zal blijken te zijn voor dit artikel.

“Offschoon de distantie van Oostvoorne naar deze stadt nauwlijks 
een uur gaans is, schijnt men egter in de tijden dat de Heeren off 
Vrouwen van Voorne, op het Hoff te Oostvoorn hun verblijf hadden 
nog wel eens gebruik gemaakt te hebben van die reis met schuiten te 
doen. Mogelijk wel door de onbruikbaarheidt der wegen, die met een 
natte Herfst zeer dikwils door het hoge water niet gangbaar zijn.”

Anoniem, 
portret van Jan Kluit 

(Collectie Historisch 
Museum Den Briel.)

Afbeelding 5
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Vanwege het grote belang van deze voetnoot volgt hier een 
bespreking ervan. In de hoofdtekst van Kluit (“Dog dit water 
moet niet ...“) staat de naam van het water (Oostvoornsche 
Vaart of Hofwatering) vermeld en de observatie van Kluit dat 
dit water breder moet zijn geweest. In de voetnoot heeft hij het 
over de overlevering, die ook al bij Van Alkemade bekend was. 

Wederom volgt het woord “schijnt”. Kluit maakt de over-
levering aannemelijk door te wijzen op de slechte toestand der 
landwegen in de herfst. Maar nu komt het:

“Althans vind ik in de thesauriersrekening dezer stad, lopende van 
Bamis 1433 tot Bamis 1434, folio 12 een post in Uijtgeeft gebragt.”

Jan Kluit heeft in de financiële administratie van Den Briel een 
declaratie gevonden die betrekking heeft op een vaartocht naar 
Oostvoorne.

“Geghift van schuite huur ’t gerecht te hooren tot Oostvoorn van een 
reijze om te spreken met onze genadige vrouw van de pajementen 
VIII Coest CV.”

[Uitgave voor het huren van een schuit om een uitspraak te 
vernemen van het gerecht in Oostvoorne, voor een reis om te 
spreken met onze genadige Vrouwe ( Jacoba van Beieren, als 
Vrouwe van Voorne, L.A.) over de betalingen.]

Het lijkt er sterk op dat tweemaal dezelfde mededeling wordt 
gedaan, maar dan in andere woorden. Kennelijk een hoge 
ambtenaar die financiële zaken moet bespreken met Jacoba 
van Beieren, die net in dat ene jaar (okt. 1433/okt. 1434) 
Vrouwe van Voorne is geweest.
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Eigenlijk zijn we al klaar met ons onderzoek naar het 
waar-heidsgehalte van de overlevering met betrekking tot de 
Oostvoornse Vaart. Het bewijs is wel erg mager. Is er nog 
meer bewijs te vinden?9)

Mogelijke aanvullende bewijzen kunt u in het volgende 
nummer van de Struinen lezen.

Noten: 
1.  J. Klok, Caartboeck van Voorne 1695. 
 (Alphen a/d Rijn, 2001.)

2.  De kaart is te vinden in de beeldbank van het Streekarchief  
 Voorne-Putten. 

3.  Klok, a.w. blz. 2.

4.  K. van Alkemade en Mr. P. van der Schelling, Beschrijving  
 van de Stad Briele en den Lande van Voorn. 
 (Rotterdam, 1729. Facsimile uitgave door J. Klok, 2005.) 
 Blz. 171/172

Jacoba van Beieren
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5.  A. A. Arkenbout en H. van der Graaf, 
 De burcht te Oostvoorne (z.p, z.j.). Blz. 27

6.  A. A. Arkenbout, “Het Hof van de Heren van Voorne 
 te Brielle”, in Brielle en het Voornse land. 
 (Bernisse, 1996) Blz. 5 t/m 27.

7.  A. A. Arkenbout, Frank van Borselen. Het dagelijkse leven  
 op zijn hoven in Zeeland en het Maasmondgebied. 
 (Rotterdam, 1994) Blz. 16

8.  Jan Kluit, De landen van Oost, West en Zuid-Voorn 
 met den lande van Putten beschouwt in haar opkomst,   
 aanwas, tegenwoordige staat en regeering. Dienende tot  
 een supplement op commentaar van Van Alkemade’s 
 Beschrijving der Stad Briele en den Lande van Voorn. 
 In de transcriptie van A.L. Jonker. Blz. 157

9.  Het betreffende archiefstuk is overigens niet (meer) 
 aanwezig in het Streekarchief.

Atelma van Strien

In de vorige Struinen kwamen magische versjes/gezegden ter 
sprake. De eerste reactie kwam van Kees en Marieke Boender 
met een modern magisch gezegde: “Big brother is watching 
you”, waarmee we het gevoel krijgen dat alles wat we doen 
gezien wordt door de overheid.

De tweede, anonieme reactie, gaat over een versje dat kinderen 
vroeger zeiden als er een lieveheersbeestje op hun hand liep. 
Ze waren ervan overtuigd dat als ze dat versje opzegden, 
het lieveheersbeestje zou wegvliegen. ‘’Kapoentje vlieg weg, 
breng morgen mooi weer.’’

Magisch



In de jaren 1990 zongen de kinderen een magisch liedje bij het 
stoplicht met het idee dat het stoplicht naar hen zou luisteren: 
‘’Stoplicht, stoplicht, spring op groen. Wil je dat, wil je dat voor 
me doen? Adacadabra: Spring op groen!’’

John Dijkman heeft een verhaal met een magische handeling 
gestuurd: ‘’Wat doe je als je wil weten wie er praat bij oorsuizen’’.

Oorsuizen
Is het je linkeroor dat suist, zegt men: hoe linker, hoe flinker. 
Dat wil zeggen dat iemand positief over je praat.

Is het je rechteroor dat suist, zegt men: hoe rechter, hoe slechter. 
Dat wil zeggen dat iemand negatief over je praat.

Nu is er een manier om te achterhalen wie de betreffende per-
soon is die over je praat, maar dan moet je wel klompen dragen. 
Het advies is om bij het linkeroor de linker klomp en bij het 
rechteroor de rechter klomp te gebruiken. Door in de betref-
fende klomp te plassen weet je wie het doet.

Dhr. Dijkman stuurde ook veel leuke versjes. 
De volgende versjes hebben magie in zich:

Ik wil
Ik wil, dat woord is machtig
zegt men ernstig en stil 
Het kan een berg verzetten 
Dat ene woord: ‘ik wil ’.
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Oud Mannetje
Een oud, oud mannetje, dat veegde in z’n stalletje
Wat vond hij daar?
Een rond rond stuivertje
Hij kocht er een varkentje voor.
Maar het varken wilde niet gaan.

Toen ging hij naar de hond. 
Hond, wil je varken bijten Varken wil niet gaan. 
“Nee”, zei de hond.

Toen ging hij naar de stok.
Stok, wil je hond slaan?
Hond wil geen varken bijten en varken wil niet gaan. 
“Nee”, zei de stok

Toen ging hij naar het vuur.
Vuur wil je stok branden?
Stok wil geen hond slaan, hond wil geen varken bijten 
en varken wil niet gaan.
“Nee”, zei het vuur.

Toen ging hij naar het water.
Water, wil je vuur blussen?
Vuur wil geen stok branden, stok wil geen hond slaan, 
hond wil geen varken bijten en varken wil niet gaan.
“Nee”, zei het water.

Toen ging hij naar de koe.
Koe wil je water drinken?
Water wil geen vuur blussen, vuur wil geen stok branden, 
stok wil geen hond slaan, hond wil geen varken bijten 
en varken wil niet gaan. 
“Nee”, zei de koe.

(vervolg versje zie ommezijde)
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Slager wil je koe slachten?
Koe wil geen water drinken, water wil geen vuur blussen, 
vuur wil geen stok branden, stok wil geen hond slaan 
en varken wil niet gaan.

“Ja”, zij de slager en pakte zijn grote mes. 
Van schrik dronk de koe het water.
Water bluste het vuur.
Vuur brandde de stok.
Stok sloeg de hond. Hond beet het varken.
En het varken wilde gaan.

Aspirine
Als je op de tafel kijkt,
Van den dokter, van den dokter, 
Wat daar zo voor deftigs prijkt; 
Als je op de tafel kijkt,
Is het eerste wat we zien: 
Aspirine, aspirien!

Aspirine voor je benen, 
Aspirine voor je buik,
Tegen blaren op je tenen,
En als je je pols verstuikt. 
Aspirine voor je armen,
Voor je nek en voor je darmen, 
De soldaatjes een voor een 
Gaan met aspirine heen.

‘s Morgens staan ze kwart voor acht, 
Voor den dokter, voor den dokter, 
Alles wat maar moet op wacht,
Staat al klaar om kwart voor acht;  
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Negen krijgen van de tien:
Aspirine, aspirien!

Aspirine voor de goeierds
Na een slapeloze nacht, 
Aspirine voor de knoeiers,
Die verlangen: “Vrij van wacht! “ 
Aspirine alleen kan baten
Voor of ’cieren en voor soldaten, 
Voor fourier en voor sergeant, 
En voor ’t paard van d ’adjudant.

Als we eens weer burger zijn,
Gaan we nooit weer naar den dokter, 
Zelf genezen w’alle pijn,
Als we eerst maar burger zijn. 
Kopen elk een pond of tien
Aspirine, aspirien!

Aspirine voor je oudje,
Aspirine voor je hond,
Aspirine voor je vrouwtje,
Als er weer een kleintje komt. 
Aspirine zal niet hind’ren
Voor je kanarie en voor je kind’ren, 
Dokters kan ik niet meer zien,
Ik zweer trouw aan d’asperien.

Soldatenlied uit 1914-1918. 
Copyright Dirk Witte.

Alle inzenders hartelijk dank. 

Atelma van Strien
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